
Ik ben Bram. Ik zit in het eerste jaar jazz 
en pop aan het KASK in Gent. Ik ben 
de tweede generatie in mijn familie 
die actief is als KSA-leider. Mijn beide 
ouders zijn ook lid geweest van de 
leukste jeugdbeweging van Vlaanderen: 
KSA! Dit is mijn verhaal. Ja, je denkt nu 
zeker: “Het gaat weer zo’n saai verhaal 
zijn ..." Neen! Dat wordt het niet. Dit 
waargebeurde verhaal zou ik graag met 
jullie willen delen:

22 maart 2016

Ik zit thuis achter mijn computer. Mijn 
trillende vingers op het toetsenbord. 
Mijn bureaustoel piept telkens ik me 
in een andere positie wil neerzetten. 
Het geluid van de kletsende regen 
klinkt als een klein orkest tegen mijn 
vensterraam. De stemmen van mijn 
medeleiding halmen als kerkklokken 
door mijn hoofdtelefoon. 

Onze leidingsactiviteit voor deze 
zaterdagavond is het nieuwe 
videospel ‘The Liberator’. Ik hoor 
onze hoofdleidster Alicia praten over 
de volgende voetbalmatch van haar 
ploeg. Door mijn geklungel dwalen 
mijn gedachten af, maar dan hoor ik 
de paniekerige stem van mijn beste 
vriendin en medeleidster Verona: “Pas 
op, achter je Bram!” Ik neem met mijn 
bezwete handen de computermuis 
vast en geef het een kleine duw. Achter 
me staat een ‘Troeteloe’, een groot 
mensachtig beest met bloederige 
vlijmscherpe tanden dat het kasteel 
van dictator Lippens beschermt. Het 
beest geeft mijn personage, Sergeant 
Dennis Jones, een slag. Het scherm 
wordt zwart: “GAME OVER!” Lap, ik 
ben de eerste verliezer. Al snel volgt 
er nog leiding die sneuvelen tegen de 
Troeteloe. Verona, Felix, Alicia en Hazel 
verliezen een voor een de strijd. 

Ik word opnieuw toegelaten in het 
spel. “Bram, wij zitten samen in team 
rood,” hoor ik door mijn hoofdtelefoon. 
De regen stopt abrupt. Ik kijk even 
op. Wat raar, bedenk ik me. Mijn 
hoofd draai ik een kwart naar rechts, 

ik probeer mijn oren te focussen op 
rare geluiden. Niks! Geen geluid, niks 
meer. Ik draai mijn hoofd terug richting 
mijn computerscherm. “Hallo, horen 
jullie me?!” spreek ik in mijn micro aan 
mijn hoofdtelefoon. “Ah, Bram! Toch 
nog iemand, ik denk dat we nog de 
enige zijn,” hoor ik terug. Het is mijn 
medeleider Felix. “Waar is de rest?” 
vraag ik. “Geen idee,” zegt Felix, “ineens 
was iedereen weg. Ik hoorde ze iets 
zeggen over een geflui…” Zijn stem 
stopt. “Hallo?” vraag ik met een zachte 
stem. Geen reactie. Een koude rilling 
gaat door mijn lijf. Ik staar naar mijn 
computerscherm met de tekst: “Een 
moment geduld aub, uw spel wordt 
geladen.” Het scherm wordt zwart. 
Normaal moet het spel nu starten, maar 
er gebeurt niks. 

Ik word verblind door een felle lichtflits. 
Grote rode, zwarte en gele lichtflitsen 
komen uit mijn computerscherm. De 
weerkaatsing van die flitsen op mijn 
drumstel in mijn kamer lijken als hevige 
bliksemflitsen die elk moment ergens 
kunnen inslaan en een grote ravage 
kunnen aanrichten. Als dat al niet 
genoeg is, klinkt er een hoog, luid gefluit 
door mijn hoofdtelefoon. Ik sluit mijn 
ogen om dat zeer vervelende geluid 
ergens een plaats te geven. Ik voel 
onverwacht een klein vlaagje wind. Wat 
raar! Ik open snel terug mijn ogen. 

Ik ben niet meer in mijn kamer. Mijn 
voeten zijn vastgezogen in dikke klei. 
Het is een drassig en slecht begaanbaar 
landschap en het is bezaaid met 
wrakken van wat vroeger tanks en 
auto’s waren. Hier en daar liggen er 
stukken prikkeldraadversperringen die 

tot ver zichtbaar zijn in het landschap. 
Verspreid over het landschap staan een 
aantal vervallen huizen. Bij sommige 
staan enkel de buitenmuren recht …

Hoofdstuk 1

“W… W… Wa… Wat doen we hier?” 
hoor ik. Het is mijn medeleider Felix. Ik 
heb geen idee. Ik zie rond mij Verona, 
Hazel en Alicia verspreid over het 
landschap en in de war. “We zaten toch 
thuis een spel te spelen?” “Oh nee, 
mijn nagel is gebroken.” “Ik voel me 
niet goed!” “Ik heb het toch al gezegd: 
eet nooit pita als je gaat gamen!” 
De stemmen van mijn medeleiding 
weerklinken tegen de wrakstukken 
in het modderige veld. We komen 
bij elkaar en ik voel een kille wind 
opkomen. 

“Aaaaah!” Ik hoor een gil en draai me 
om. Het is Hazel. We lopen samen 
haar richting uit. Achter haar doemt 
de Troeteloe op. Met zijn vuurrode 
ogen kijkt het monster ons aan. Hazel 
bibbert van de schrik. We komen 
allemaal rond haar staan. De ogen van 
de Troeteloe veranderen in een blauwe 
kleur, smurfenblauw om precies te zijn. 
“Ahaaa, eindelijk heb ik hier enkele KSA-
leiders en -leidsters.” Het geluid komt 
uit de Troeteloe. “Ik heb jullie volledige 
KSA-groep gevangengenomen in het 
kasteel van dictator Lippens en net zoals 
hen zitten jullie hier voor altijd vast!” 
Iedereen schrikt. “Is er dan geen enkele 
manier dat we hieruit komen?” vraagt 
Verona. De Troeteloe lacht luid en zegt 
dat er geen enkele mogelijkheid is dat 
we hier ooit uitraken. Iedereen kijkt 
verbaasd rond zich heen. Het voelt als 
het einde van de wereld. Nooit meer 
leuke activiteiten of kampen geven aan 
onze leden, nooit meer leuke babbels 
met de medeleiding, nooit meer 
spelvoorbereidingen …

Verona geeft me een duw met haar 
ellenboog en vraagt of er toch geen 
enkele manier is om onze KSA-groep 
te redden en zelf ook uit het spel te 
raken. De Troeteloe hoort haar en 
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kijkt haar aan. “Er is misschien wel 
één manier. Elke leeftijdsgroep is 
apart opgesloten in een kamer in het 
kasteel. Bij elke leeftijdsgroep dienen 
jullie een opdracht te volbrengen om 
die vrij te spelen. Enkel als jullie álle 
leeftijdsgroepen hebben vrijgespeeld, 
kunnen jullie allemaal bevrijd worden 
uit dit spel. MAAR! Het zal niet 
gemakkelijk worden.” We kijken elkaar 
aan en knikken volhardend naar elkaar. 
We kunnen dit aan, dit gaat ons lukken. 
De Troeteloe wijst naar het kasteel 
en zegt ons deur per deur te werk te 
gaan. Achter elke deur zal de opdracht 
duidelijk worden. “Pas wanneer jullie 
een opdracht succesvol afronden, zal de 
volgende deur opengaan.” De Troeteloe 
wenst ons met een heel gemene lach 
nog veel succes. Het is duidelijk dat hij 
niet gelooft dat we dit tot een goed 
einde kunnen brengen.

Ik ga als eerste het kasteel binnen. 
Alicia, Verona, Felix en Hazel volgen 
kort achter me. Niemand voelt zicht 
veilig. Gelukkig hebben we elkaar nog. 
We komen aan bij de eerste deur. Na 
wat discussiëren wie er de deur zal 
opendoen beslist stoere Hazel om 
de deur te openen. We kijken in het 
deurgat en zien een doolhof. Hazel, 
Verona, Felix, Alicia en ikzelf stappen 
het koude, kille doolhof binnen. In de 
verte hoor ik enkele kraaien. De grond 
is bedekt met een dikke mist. Krak! Een 
klein takje onder mijn voeten kraakt, 
de echo is nog tot ver te horen. “We 

moeten in een rij achter elkaar hieruit te 
zien te geraken,” stelt mijn medeleider 
Felix voor. “Zeg, ik ga daar niet door!” 
hoor ik naast me. Het is Verona. Ik 
stel Verona gerust en zeg haar dat we 
samen zijn: “Zolang we samen blijven, 
geraken we hier zeker en vast wel uit. 
We móéten onze leeftijdsgroepen 
vrijspelen, zodat ook wij weer naar de 
normale wereld kunnen.” 

Stap per stap proberen we door het 
doolhof te gaan. We horen een luid 
gebrom. Iedereen kijkt rond zich, 
zoekend naar waar dat luide gebrom 
vandaan komt. De grond begint 
onverwacht zachtjes te schudden. Dan 
harder. En harder. We proberen ons 
ergens aan vast te houden. De met 
klimop bedekte muren beginnen te 
bewegen. Het lijkt wel alsof het doolhof 
leeft! Een muur schuift naar de enige 
doorgang waar we door moesten. Alle 
geluiden dempen zachtjes, tot we niks 
meer kunnen horen. Vol schrik kijken 
we rond ons heen. Onze enige doorgang 
is afgesloten. “Wat nu?” hoor ik. Alicia 
heeft een voorstel: “Wat als ik nu een 
voetje geef aan Felix zodat hij boven 
de muren kan uitkijken om te zien hoe 
het doolhof in elkaar steekt?” Dat is 
een goed idee! Felix kijkt boven de 
muren heen. “Zie je iets?” vraag ik stil. 

“Ja hoor!” reageert Felix, “Ik kan het 
doolhof niet zien door de mist, maar ik 
zie hier over de muur een schop liggen. 
Ik kan er naartoe springen en zo een 
put graven onder de muur. De grond is 
van aarde en op die manier komen we 
terug in het doolhof.” Verona schrikt en 
zegt: “Zou je dat wel doen, Felix? Pas 
op, hé!” Nog voor Verona deftig haar 
woorden heeft uitgesproken, is Felix al 
verdwenen over de muur. Na enkele 
minuten zien we een put tevoorschijn 
komen. Felix zijn hand reikt van de 
andere kant naar ons. Verona, Hazel, 
Alicia en ikzelf kruipen door de put 
om zo weer in het doolhof terecht te 
komen. Hazel stelt voor om altijd naar 
rechts te gaan. Dat is volgens haar de 
beste tactiek om uit een doolhof te 
geraken. “En als we niet naar rechts 
kunnen, gaan we natuurlijk rechtdoor 
of zelfs naar links.” We twijfelen of 
we dit wel moeten geloven, maar een 
andere tactiek is er niet echt, dus we 
gaan ervoor. Na een kwartier wandelen 
in het doolhof zien we eindelijk licht 
verschijnen. Tot … de grond opeens 
weer begint te schudden. Ik hoor Felix 
roepen: “Niet opnieuw!” “Lopen! We 
moeten lopen zo snel als we kunnen!” 
roept Verona. We lopen de longen uit 
ons lijf. De muren komen dichter. En 
dichter. Nog een laatste spurtje. We 
willen hier niet nóg eens vastzitten. We 
grijpen naar elkaars handen. De muren 
raken onze hielen. En hop! Zonder 
nadenken springen we het verblindende 
licht in.



Hoofdstuk 2

We openen onze ogen en bevinden ons 
opnieuw in het kasteel. We liggen op de 
grond, volledig buiten adem van onze 
sprint. We horen Troeteloe roepen door 
het kasteel: “Proficiat, jullie hebben de 
eerste leeftijdsgroep bevrijdt, de 8- tot 
10-jarigen. Jullie mogen verder gaan 
naar de volgende deur. Ik weet niet 
of jullie daar evenveel succes zullen 
hebben hoor …” Ik vraag of iedereen 
nog oké is. Iedereen knikt glimlachend, 
maar nog steeds buiten adem, naar 
elkaar. “Ik ben nu al trots op ons, we zijn 
uit een gek doolhof geraakt. Kom maar 
op met de volgende opdrachten,” zegt 
Verona. “Rustig, Verona,” zegt Alicia, 
“We hebben nog wat leeftijdsgroepen 
te gaan.” Ik geef iedereen een hand om 
zich weer recht te trekken. We gaan met 
z’n allen naar de tweede deur.

Ik trek de tweede deur open. We 
komen terecht in een grote rode gang. 
De gang is gigantisch. We kunnen nog 
net het plafond zien wanneer we naar 
boven kijken. Er hangen grote lianen 
te bengelen aan het plafond en er 
slingeren kleine aapjes doorheen. “Pas 
op, achter je!” hoor ik Hazel roepen. Ik 
draai me om en verschiet zo hard dat 
ik neerval. Ik sta oog in oog met een 
slang. Het is niet zomaar een slang: de 
slang heeft een pluizige huid en maar 
liefst vier ogen. Alicia springt meteen 
tussen mij en de slang. “Wat wil je! 
Durf niet aan Bram te komen, hé!” De 
slang cirkelt rond ons heen en begint 
te sissen: “Ik ben Suzy de Ssslang. Seer, 
seer goed, dat jullie sss in dese kamer 
sijn terechtgekomen. Jullie krijgen van 
mij sss een belangrijke ssstelling, sss. 
Als jullie die ssstelling correct oplosssen, 
dan sal de kamer groen kleuren sss 
en sss volbrengen jullie de opdracht.” 
“Nou, wat is die domme stelling dan?” 
snauwt Felix. Suzy de Slang leest de 
stelling voor: “Het isss belangrijk om 
na elke activiteit gesssellig sssamen te 
sssijn met de leiding.” 

Verona reageert meteen: “Natuurlijk 
is dat belangrijk. Ik plan nooit iets na 
een activiteit!” Hazel gaat direct in 
tegen Verona: “Ik vind van niet, ik heb 
daar niet altijd tijd voor. Ik ga ook vaak 
babysitten na een activiteit.” “Dan vind 
ik dat je de foute prioriteiten legt! Je 
kan toch ook babysitten op andere 
avonden?” reageert Verona meteen 
terug. Hazel en Verona raken onderling 
in een verhitte discussie. Alicia roept 
op een bepaald moment stop en vraagt 
aan Felix en mij wat ons standpunt is. 
We denken beiden even na voor een 
antwoord te geven. Ik zeg dat ik Hazel 
haar standpunt wel begrijp. Ik kan er 
namelijk ook niet altijd bij zijn omdat ik 
af en toe pianoles heb na de activiteit. 
Felix zegt dat hij meer naar het 
standpunt van Verona leunt. Hij plant 
ook niets na de activiteit om nog gezellig 
samen te zijn met de leiding. Het is stil 
en iedereen kijkt elkaar verwijtend aan. 
Er is duidelijk verdeeldheid in de groep. 
“Ik denk dat hier helemaal geen juist 
antwoord op kan zijn,” zegt Alicia, “we 
kiezen allemaal zelf onze prioriteiten. 
Er is geen goed of fout. Hazel en Bram 
kunnen er niet altijd bij zijn omdat ze 

andere verplichtingen hebben. Felix 
en Verona kiezen om hun avonden na 
de activiteit vrij te houden om gezellig 
samen te zijn met de leidingsgroep. 
Beide opties zijn OK.” Iedereen knikt 
bevestigend. “Sorry dat ik zo tegen 
je uitvloog, Hazel,” zegt Verona. “Dat 
is niet erg. Sorry voor de verhitte 
discussie.” Ik ben blij dat ze het hebben 
bijgelegd.

Alicia roept Suzy de Slang en zegt dat er 
geen correcte oplossing is op de vraag. 
“Weet je dat wel ssseker?” vraagt Suzy. 
Ik zeg dat we samen tot dat besluit zijn 
gekomen en we 100% zeker zijn dat er 
geen correct antwoord is. Suzy kronkelt 
nog even rond ons heen en knikt dan 
goedkeurend. De kamer kleurt groen. 
“Yes, yes, yes! Weer een leeftijdsgroep 
vrijgespeeld!” zegt Felix euforisch. 
Verona springt op mijn rug en Hazel 
en Alicia geven elkaar een high five. 
Suzy meldt ons dat we de 16-plussers 
hebben vrijgespeeld. Ze wenst ons 
nog veel succes en wijst ons de deur. 
“Op naar het volgende avontuur!” zegt 
Verona met veel enthousiasme. 
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